
 
Beste Assenaar,  
 
De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan en ik 
sta namens de PvdA op de lijst. 
Sinds een halfjaar mag ik mijzelf ook een Assenaar 
noemen, ik woon nu in de wijk Lariks. Daarvoor heb 
ik altijd in Vries gewoond en ik ben dan ook een 
geboren en getogen Drent. 
 
Ik ben Annemarijn Beerda, 24 jaar en ik woon in 
Assen. 
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij de ABN-
AMRO als een risico-analist. 
Ik heb criminologie gestudeerd, ik handbal al mijn 
hele leven bij VAKO in Vries en ik ben actief 
vrijwilliger bij scouting Vries. 
 
Daarnaast sta ik aan het begin van mijn politieke carrière en sta ik voor de aankomende 
verkiezingen op plek 9 van de PvdA (lijst 1). Ik kijk er naar uit om mij de volgende periode in 
te mogen zetten voor Drenthe. Dit doen wij dan ook met de slogan ‘uit liefde voor Drenthe’. 
We wonen in een prachtige provincie maar helaas lijkt de rest van Nederland ons nog wel 
eens te vergeten.  
 
Drenthe is slecht bereikbaar met het OV. Ik heb gestudeerd in Leiden en ik heb daardoor 
menig uur in de trein gespendeerd. Na Zwolle houdt Nederland op. Er is 1 treinspoor voor al 
het verkeer naar Noord-Nederland. Het noorden staat stil. Er moet meer geld naar het 
openbaar vervoer, Drenthe moet weer toegankelijk worden. Nederland weet ons goed te 
vinden als het gaat om vakanties naar de mooie natuur, maar functioneel vervoer kunnen we 
vergeten. Dat moet anders. 
 
Een ander punt waar ik mij voor wil inzetten, is wonen. 
Het is bij iedereen bekend dat er momenteel een woningcrisis is. Ook ik heb dat gemerkt. Ik 
ben onderdeel van de generatie die nu allemaal het huis uit gaan maar tegen de veel te dure 
huur- en koopprijzen aanlopen, of überhaupt geen huis kunnen vinden. 
Er moeten meer huizen worden gebouwd. En nog belangrijker; deze huizen moeten gebouwd 
worden voor starters. Meer sociale woningbouw om de jarenlange wachtlijsten tegen te 
gaan en geen huisjesmelkers meer die veel te veel geld vragen voor veel te weinig huis. 
 
Ik wil Drenthe weer meer leefbaar maken. Maak Drenthe toegankelijk, geef de mens de 
ruimte. Maak de dorpen en steden weer leefbaar door meer te investeren in de dorpshuizen 
en sportclubs. Laat de natuur zijn gang gaan en we moeten de natuur ook beschermen. Zo 
behouden we een provincie waarin we nog lang kunnen blijven wonen. 
Als we een huis kunnen vinden. 
 
Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen en u kunt mij altijd bereiken via 
annemarijnpvda@gmail.com! 
 
Met hartelijke groet,       
Annemarijn Beerda 


