
Beste dorpsbewoner, 
 
Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en de Waterschappen. 
De leden van de PvdA Drenthe hebben mij op een 
mooie 2de plaats gezet van de kandidatenlijst. 
Een plaats waar ik supertrots op ben. 
Vanuit deze plek ga ik heel hard strijden om mooie 
dingen te doen voor Drenthe, uit liefde voor 
Drenthe.  
 
Wie is Fenneke Mensen? 
Ik ben 51 jaar geleden geboren in Groningen en na 
mijn middelbare schooltijd verhuisd naar Bolsward. 
Daar heb ik ongeveer dertien jaar gewoond. 
In 2002 leerde ik mijn man kennen en met hem ben 
ik verhuisd naar Klazienaveen. Nu wonen we al weer 16 jaar in Barger-Compascuum. 
Groningen, Friesland, Drenthe: met andere woorden, ik ben een echte noorderling!  
 
Mijn motto is “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Dat breng ik samen met mijn 
mentaliteit: “Niet zeuren, maar doen”. Dat heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn 
beide ouders waren zeer actief in het verenigingsleven en dat probeer ik mijn dochters ook weer 
mee te geven. Niet aan de zijlijn blijven staan, maar je actief inzetten voor datgene wat jij 
belangrijk vindt. Je hebt een verantwoordelijkheid in  de samenleving om je steentje bij te dragen 
aan een mooiere leefomgeving. 
 
Ik heb in het verleden als secretaris van Plaatselijk Belang meegeholpen aan vele zaken in ons 
dorp. Het mooie centrum, de komst van de pannakooi en nog heel veel meer.  Het proces 
rondom het vernieuwde centrum was een mooi voorbeeld hoe we als dorp samen met 
gemeente en aannemer plannen hebben gemaakt. Ik vind dat dit samenwerken met de inwoners 
nog te weinig gebeurd. Dit moet anders en dat is mijn belangrijkste speerpunt voor de komende 
periode.  
  
Waar ik mij ook heel boos over kan maken is het gemak waarmee Den Haag het platteland links 
laat liggen. In de Randstad kan van alles en hier in het Noorden kan bijna niets, terwijl hier wel de 
turf, olie en het gas uit de grond is gehaald. Je moet overal dezelfde mogelijkheden hebben om je 
te ontwikkelen. Maar op dit moment is dat absoluut niet zo.  
Voorbeelden genoeg.  Neem het openbaar vervoer. Niet alles is bereikbaar met bus of trein. 
Daardoor kunnen onze jongeren niet overal aan het werk of een opleiding volgen. Dat moet 
anders. Ik ga samen met mijn partijgenoten van de PvdA in het Noorden, strijden voor beter 
openbaar vervoer en gelijke kansen voor iedereen! 
 
Ik vraag u via deze brief om op woensdag 15 maart gebruik te maken van uw stemrecht. Mocht 
u nog meer willen weten over de verkiezingen, dan kunt u alles vinden op: 
www.drentsparlement.nl/verkiezingen.  
Maar het liefste wil ik natuurlijk, dat u het vakje voor mijn naam F.S. Mensen-Maat, lijst 1 
nummer 2, rood maakt, zodat ik mij in kan zetten  voor de leefbaarheid van het platteland in 
met name Zuidoost Drenthe. 
  
Een vriendelijke sociale groet van Fenneke Mensen-Maat 
Fenneke.mensen@kpnmail.nl 

  


